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 Het is een tijdje stil geweest met betrekking tot een bijzonder

ster/planeet in ons zonnestelsel.

Echter, als we de voorspellingen van de heilig verklaarde Padre Dio mogen geloven, dan

komt deze wel degelijk langs. 

Al jarenlang wordt er geschreven en gespeculeerd over de komst van een mini

zonnestelsel met een soort tweeling van onze zon, door sommigen Nemesis genoemd, of

ook wel RA. Eén van de planeten in dat minizonnestelsel is de planeet Nibiru.

Wij schrijven al jaren over de mogelijke komst van dit zonnestelsel en voor meer

achtergrond verwijzen wij naar deze serie artikelen.

Feit is dat er in de geschiedenis een aantal bekende zieners zijn geweest die de komst van

dit mini zonnestelsel hebben voorspeld.

Iemand die dat ook heeft gedaan, maar tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen is Padre

Pio.

Padre Pio, geboren als Francesco Forgione op 25 mei 1887 in Pietrelcina, Italië, was een

Italiaanse kapucijner monnik, priester en mysticus die bekendstaat om zijn diepe

spiritualiteit en bijzondere gaven. Hij overleed op 23 september 1968 in San Giovanni

Rotondo en werd in 2002 heilig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Een van de meest opvallende aspecten van Padre Pio’s leven was het dragen van de

stigmata, de zichtbare wonden van Christus’ kruisiging, die hij in 1918 ontving. Deze

wonden op zijn handen, voeten bleven vijftig jaar lang zichtbaar en bloedden dagelijks,

wat volgens gelovigen een teken was van zijn mystieke verbondenheid met Christus’

lijden. Opmerkelijk is dat de wonden vlak voor zijn dood in 1968 genazen zonder littekens

achter te laten, zoals hij zelf had voorspeld.

Kort voor zijn dood deed hij drie bijzondere voorspellingen en wel de volgende:

Drie Dagen van Duisternis:

Padre Pio heeft voorspeld dat er een periode van drie dagen van totale duisternis zal
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komen, waarin mensen in hun huizen moeten blijven, bidden en kaarsen branden. Tijdens

deze dagen zouden alleen degenen met een zuiver hart en geloof worden gespaard. Hij

waarschuwde dat velen zouden omkomen en dat het licht daarna zou terugkeren, maar niet

iedereen zou dit overleven. Dit wordt vaak gezien als een apocalyptisch visioen van

goddelijke zuivering.

Grote Rampen en Natuurlijke Verstoringen:

Padre Pio sprak over aardbevingen, meteoren en andere catastrofes die de aarde zouden

treffen als gevolg van menselijke zonden en geloofsafval. Een specifieke voorspelling

noemt een meteoor die op aarde zou vallen, wat een ramp zou veroorzaken "erger dan een

oorlog." Deze gebeurtenissen zouden tekenen zijn van goddelijke toorn en een oproep tot

bekering.

Spirituele en Morele Verval: Hij waarschuwde voor een massale geloofsafval en moreel

verval, waarbij mensen de liefde voor elkaar en voor God zouden verliezen. Hij

voorspelde dat de mensheid zich zou afkeren van spirituele waarden, wat zou leiden tot

goddelijke straffen. Dit omvat zijn oproep tot gebed, boete en bekering om deze straffen af

te wenden.

Padre Pio noemt niet letterlijk de passage van een mini zonnestelsel, maar de ‘symptomen’

zoals hij die beschrijft wijzen wel degelijk in die richting.

Ook in de bijbel wordt gesproken over drie dagen duisternis.

„Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse

Egypteland, drie dagen. Zij zagen de een den ander niet; er stond ook niemand op van zijn

plaats, in drie dagen; maar bij de kinderen Israëls was het licht in hun woningen." Dat was

vanwege de toorn Gods over Farao. Drie dagen duisternis in dat ganse land, maar licht in

de woningen israëls.

Bovenstaande vond plaats rond dezelfde tijd dat de volgende gebeurtenis zich voordeed in

Egypte.

Tenslotte zullen wij allemaal in onze genen ergens de ervaring hebben opgeslagen van een

eerdere passage van Nibiru, bijgenaamd de Verwoester. Een gebeurtenis die uitgebreid

staat beschreven in de Kolbrin bijbel zoals wij al eerder berichtten:

“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd
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voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond

met een bleek gelaat.

Angst nam de bevolking in haar grip en vrouwen werden door die angst onvruchtbaar. Ze

konden niet zwanger worden en degene die het wel werden verloren hun kind.

De dagen van stilte werden gevolgd door een tijd waarbij trompetgeschal en

doordringende hoge tonen werden gehoord in de hemelen en de mensen werden net zo

bang als een kudde zonder herder.

De doden waren niet langer heilig en werden in het water gegooid. De pakhuizen waren

volgestouwd met graan en niemand verbouwde nog wat. Het vee werd alleen gelaten en

zwierf rond en dwaalde naar vreemde weiden. Hun geblaat werd genegeerd en men

slachtte het vee van de buurman.

Niemand bezat nog iets. De openbare registers werden heen en weer geschoven en

vernietigd. En niemand wist meer wie er slaaf waren en wie meester. De plaag waarde

door het land, de rivier was bloedrood en overal was bloed. Zij die dronken van de rivier

moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de huid van zowel mens als

dier.

Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land

was platgeslagen en verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat

stond. Ze kwamen naar beneden in hete buien en achter hen aan kwam een soort vreemd

gloeiend vuur dat over de aarde liep.

De vis in de rivieren stierf, wormen, insecten en reptielen sprongen omhoog vanuit de

aarde. De duisternis van een lange nacht spreidde een zwarte mantel over de aarde

waardoor iedere lichtstraal werd gedoofd. Niemand wist wanneer het dag of wanneer het

nacht was want de zon wierp geen schaduw".

Voor de liefhebbers (behalve Evert Jan Poorterman, want die kan de man niet uitstaan)

hieronder een video van Marshall Masters over de laatste stand van zaken en wat we

volgens hem kunnen verwachten.

De beschrijving van de video luidt als volgt:

Wat gebeurt er nu met onze wereld, wat betekent dit voor ons, en komt het ergste nog?

Heb je gemerkt dat niets tegenwoordig normaal is–zelfs de nieuwe normaal niet?
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Het weer is gek, en mensen zijn bizar, dus voel je een verborgen waarheid die dit alles

verklaart, en ben je er klaar voor? Zo ja, dit programma zal alles onthullen en je een

fantastisch voordeel geven.
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